[image: ]Infoblad Trefpuntkerk Broek op Langedijk        zondag 31 maart 2024
Jaargang 30, nummer 13  1e Paasdag       Thema: Niet zien en toch geloven?   	
			                       Beamer: Peter Vijn
Voorganger: Pastor A. Vader-Terpstra                   Geluid: Arjen van der Velden                                   Muzikale begeleiding: Bert Rootmensen                Camera: Nanne Groot
Ouderling van dienst:  Siem Schoon                       Koster:  Piet en Marion de Kroon 
                                           Kinderen: oppasdienst en kindernevendienst       Lector:  Mia Koedijk
   I.v.m. de Privacywet is het van belang dat u zich realiseert dat vanuit deze kerk beeld en geluid worden uitgezonden via Kerkomroep.nl. De uitzendingen zijn ten behoeve van de mensen thuis die niet in de kerk aanwezig kunnen zijn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solozang: Carolien de Geus 
Accordeon: Coby Timmerman 
Trompet: Martin Slot 
Gitaar: Simone Greveling 

Samenzang voor de dienst
Lied 624: Christus, onze Heer verrees
Lied 637: O Vlam van Pasen, steek ons aan 
                                                
OPENEN
Intochtslied 630: Sta op een morgen ongedacht 
Een moment van stilte 
Bemoediging 
Gebed om geloof en vertrouwen
Glorialied 632: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven
Kindermoment: Over kapot en heel maken 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst  


HET WOORD
Waar het over gaat
Gebed bij de opening van de schrift
Lezing 1e Testament: Jesaja 25 6 t/m 9
Lied 762: 1x solo, daarna 1x allen 
Lezing 2e Testament: Johannes 20 1 t/m 10
Lied 631: Tussen waken tussen dromen
Overweging 
Lied: Dan bent U met ons 
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
                            
GEBEDEN EN GAVEN
Dank en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Mededelingen 
Collecte
Zending en zegen  gezongen amen 
Slotlied: 634: U zij de Glorie

Na de dienst is er voor iedereen koffie of thee in Trefpunt -------------------------------------------------------------------
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Collecte KiA, Werelddiaconaat Colombia

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. De jongeren komen uit de armste lagen van de bevolking aan de noordkust, dicht bij de grens met Venezuela. De meesten zijn inheems of afkomstig uit Venezuela. Ieder jaar worden 80 jongeren opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. Ze leren bakken of koken met gezonde lokale voeding en maken kennis met vegetarisch en veganistisch koken. 
Jongeren die een eigen bedrijf willen starten krijgen advies over hun bedrijfsplan en een mentor uit de horecasector. Leerlingen volgen cursussen waarvoor ze deelcertificaten behalen. De totale opleiding duurt 3 tot 7 maanden en wordt afgesloten met een erkend diploma. 
Met je gift in de collecte steun het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie en help je kansarme jongeren in Colombia op weg naar een baan, inkomen en een hoopvolle toekomst. Van harte aanbevolen.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk en wordt ook van harte aanbevolen!

Na de dienst is er ook een mogelijkheid om te doneren in de collectezakken bij de uitgang.












2e Paasdag: 10.00 uur gez. dienst in de Ontmoeting
Voorganger ds. L. van den Dool
Volgende week: ds. J. de Vries uit Eemnes




Woensdagmorgen is Contactmorgen
Iedereen is van harte uitgenodigd op de woensdagmorgen bij Breek in de Week van 10.00-11.30 uur, om zo elkaar te ontmoeten in het Trefpunt. 
Voor vragen of vervoer: Kees Slot 06-53212444







image1.png




image2.png




