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Jaargang 30, nummer 8    Thema: Heeft iemand soms God gezien?		
			                         Beamer: Edward Hogeveen
Voorganger: Pastor A. Vader-Terpstra                     Geluid: Arjen van der Velden                                 Muzikale begeleiding: Cor Docter                             Camera: Willem Poortvliet
Ouderling van dienst: Anneke Kostelijk                   Koster: Jaap Olie 
                                           Kinderen: oppasdienst                                               Lector: Joke Klamer          
   I.v.m. de Privacywet is het van belang dat u zich realiseert dat vanuit deze kerk beeld en geluid worden uitgezonden via Kerkomroep.nl. De uitzendingen zijn ten behoeve van de mensen thuis die niet in de kerk aanwezig kunnen zijn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OPENEN
Mededelingen 
Openingslied: Hier in de schaduw van de stilte 
Stiltemoment 
Aanhef
Gebed

Lied 295; Wees hier aanwezig, woord ons gegeven  
Kindermoment 
Korte inleiding  
Gedicht: Denkend over God en mij 
 
DE SCHRIFT
Wat er aan vooraf ging 

Lezing 1e Testament 1 Koningen 19: 8 t/m 16   
Lied 321: 1  Niet als een storm als een vloed 

Lezing 2e Testament Marcus 9, 2-t/m 9 
Lied 321: 2, 5 Maar als een glimp van de zon 
Overweging 

Stilte 
Muzikale meditatie    
Lied 858 Vernieuw in ons o God 

GEBEDEN EN GAVEN

Dank en voorbeden, stil gebed, en Onze Vader 
  
                                          
Collecte 
UITGAAN
Zegen 

Slotlied 362 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat

Na de dienst is er voor iedereen koffie of thee in Trefpunt --------------------------------------------------------------------
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PKN: Missionair Werk Nederland

In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa’s en oma’s de betekenis van bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen.
De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt lokale Kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen bijbelverhalen kunnen ontdekken, samen kunnen vieren en samen kunnen eten. Van harte aanbevolen.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk en wordt ook van harte aanbevolen!

Na de dienst is er ook een mogelijkheid om te doneren in de collectezakken bij de uitgang.
Bloemengroet: De bloemen worden na kerktijd overhandigd aan onze organist Cor Docter. Hartelijk gefeliciteerd! We genieten elke keer van uw orgelspel, Dank!












Volgende week: ds. F. Omta

Woensdagmorgen is Contactmorgen
Iedereen is van harte uitgenodigd op de woensdagmorgen bij Breek in de Week van 10.00-11.30 uur, om zo elkaar te ontmoeten in het Trefpunt. 
Voor vragen of vervoer: Kees Slot 06-53212444

Sobere maaltijd
De tweede Sobere Maaltijd 2024 wordt gehouden op woensdag 28 februari a.s. van 18.00-19.00 uur in het Allemanshuis te O-K.
U bent van harte welkom! De intekenlijst ligt in de hal.

Voorstelling Bastiaan Ragas in Cool op 22 mei.
Hoe ga je in godsnaam met het leven om? In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in het eeuwenoude verhaal van de Bijbel. Hij neemt je mee met muziek van Bach tot Presley, humor, kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Te boeken via Petrus in het land theater.
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