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Woord van welkom

Zingen aanvangslied: Ps. 99 : 1, 3 en 4  

Moment van stilte

Bemoediging en groet  

Gezongen gebed om ontferming: Lied 1008 

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing O.T.: Daniël 3:8-30 

Zingen: Ps. 91 : 2, 7 en 8

Schriftlezing N.T.: Mattheüs 4:1-11 

Zingen: Lied 539

Verkondiging: “In het spoor van Jezus weerstand bieden tegen het kwaad”

Zingen: Lied 538 : 1 en 4

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met ‘Onze Vader…’

Collecte

Zingen slotlied: Ev. Liedbundel 246/Hemelhoog 445 

Zegen

Na de dienst is er voor iedereen koffie of thee in Trefpunt --------------------------------------------------------------------
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Collecte KiA, Zending Zambia

Vandaag wil ik u iets vertellen over Chisengo uit Zambia. Dit meisje werd op haar 8e jaar wees, toen haar beide ouders overleden aan aids. Eerst zorgde oma voor het gezin. Toen oma daar te oud voor was moest Chisengo zowel voor haar oma, als voor haar broertjes en zusjes zorgen. In Zambia zijn er wel 20.000 van dit soort gezinnen, waar jongeren aan het hoofd staan omdat hun ouders overleden zijn aan aids. Deze kinderen hebben een zwaar bestaan. Ze staan er vaak alleen voor, omdat mensen bang zijn met hiv besmet te raken. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden daarin getraind en kinderen praktisch ondersteund. Chisengo kreeg geld om een eigen bedrijfje te starten. Nu fokt ze varkens, die ze verkoopt in de grote stad. Het gezin kan weer drie keer per dag eten. Haar broertjes en zusjes kunnen naar school. Gemeenteleden in Zambia bieden deze kinderen zonder ouders psychische steun. Ik vraag u om een financiële bijdrage, zodat meer kinderen zonder ouders in Zambia op eigen benen kunnen staan. Namens deze kinderen, alvast bedankt voor uw steun!

De tweede collecte is bestemd voor de kerk en wordt ook van harte aanbevolen!

Na de dienst is er ook een mogelijkheid om te doneren in de collectezakken bij de uitgang.

Meditatie
Donderdag 2 maart is er weer chr. meditatie, Corrie Kaas zit om 19.15 uur klaar om het te begeleiden. Het duurt tot 20.00 uur, een klein uur om je hoofd helemaal leeg te maken en te ontspannen. Iedereen is welkom!
Bloemengroet: deze week voor de bewoners van de pastorie: Mw. Yevheniia Tsymbal, Andrey en Olena Kasilova, Tymofii en Yura en Olena Tsymbal, Yaroslav, Kostiantyn, uit Oekraïne.
Het was vrijdag 24 februari 1 jaar geleden dat de verschrikkelijke oorlog in hun thuisland is uitgebroken.
Wij willen hen hartelijk groeten en een hart onder de riem steken!

Volgende week: Alex van Heusden uit Amsterdam

Woensdagmorgen is Contactmorgen.
Iedereen is van harte uitgenodigd op de woensdagmorgen bij Breek in de Week van 10-11.30 u, om zo elkaar te ontmoeten in het Trefpunt. Onder het genot van een kop koffie of thee kunnen we elkaar zien en spreken. Een kennis, logee of buur is ook van harte welkom. 
Voor vragen of vervoer: Kees Slot 06-53212444

Zondag 19 februari
Wat was het afgelopen zondag een “prachtige dienst”!!! Kees Posthumus beeldde voor ons drie verhalen uit over eten in de bijbel. De appel, vijf broden, twee vissen en de Emmausgangers, die een vreemdeling aan tafel kregen!
Bedankt iedereen, die er zo’n mooie dienst van hebben gemaakt. Je kunt het op kerkomroep (nog een keer) zien.

Bloemschikking
Uit liefde voor jou           Wandelen in de woestijn 
Leeftocht                       Het vergezicht
Deze eerste zondag in de 40dagentijd laat de schikking het verhaal zien over de verzoeking van Jezus in de woestijn.
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