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Sta op, houd me niet vast, kom tot bloei.  
Zo bloeit een tuin rond het open graf. 

Samenzang voor de dienst:
Lied  624: Christus, onze Heer, verrees
Lied 289 Heer, het licht van uw liefde schittert
Lied  Zeg het aan allen dat Hij leeft
Vers 1 allen, 2 dames, 3 en 4 allen, 6 heren, 7 allen
Welkom
Lied : Daglicht gaat stralen
 Onze hulp is in de naam van de Heer ….
 Groet
 Een ieder groet de mensen om hem of haar heen
Kyriëgebed met als acclamatie: 3x Heer ontferm U,  

Glorialied Lied 634: U zij de glorie  

Kindermoment en projectlied

Inleidend gedicht: Herkenning.  

Gebed bij de opening van de schrift 

Lezing 1e Testament   Hooglied 2: 8-13
Muziek 
Lezing 2e Testament Johannes 20: 1-18
Lied 631 Tussen waken, tussen dromen.

Overweging

Stilte 

Lied 53. Wij zijn geroepen tot het feest 

Bloemenritueel Uit dankbaarheid hebben we bloemen bij het open graf neergelegd als teken dat wij mee willen werken aan een tuin van vrede zoals Jezus ons heeft voorgeleefd, vertrouwend op de Eeuwige. 

Lied 608: De steppe zal bloeien  

Gebed.  Dank en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden Onze Vader

Collecte 

Slotlied Lied 978: Aan U behoort, o Heer der heren 

Zending en zegen 

Gezongen Amen 
-------------------------------------------------------------------
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Collecte KiA, Werelddiaconaat Libanon

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. “Veel jongeren hier zijn een doel in hun leven verloren door alle misère,” vertelt Maher el Hajj, directeur van het centrum. “Wij bieden hen een veilige plek, ruimte om anderen te ontmoeten, tijd om met de Bijbel bezig te zijn, maar ook een opleiding waarmee ze praktisch aan de slag kunnen.” 
Kerk in Actie steunt het werk voor kwetsbare jongeren in Libanon. Geef in de collecte en steun het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Helpt u mee?

De tweede collecte is bestemd voor de kerk en wordt ook van harte aanbevolen!


Volgende week: ds. J. de Vries uit Eemnes, dit is een familieviering samen met de Allemanskerk en RK Kerk

Palmpasen Wat hadden we zondag een mooie Palmpaasviering!
De kinderen hadden mooie Palmpaasstokken gemaakt met Manouk Olie. Rieneke Bak en Janny Balder hadden een mooie liturgie van Geert Mak.
U kunt het zien op www.trefpuntkerk.nl bij nieuws.

Woensdagmorgen is Contactmorgen.
Iedereen is van harte uitgenodigd op de woensdagmorgen bij Breek in de Week van 10-11.30 u, om zo elkaar te ontmoeten in het Trefpunt. 
Voor vragen of vervoer: Kees Slot 06-53212444

Wij willen danken voor het afgelopen weekend, vrijdagavond 8 april t/m zondagmiddag 10 april, waar wij met een 20 tal jongeren, een mooi en betekenisvol Encounterweekend op Texel hebben beleeft, met als thema - Wil jij een pitstop maken in je geloofsleven?
Zo werden tal van geloofs- en levensvragen, onder andere tijdens een lange wandeling op zaterdag in groepen, besproken t.w.; Waar sta je en waarvoor ben je hier gekomen? 
We willen allemaal een betekenisvol (geloofs)leven leiden. Grip krijgen op de wirwar onder de motorkap (je innerlijk). Let op de controlelampjes op je dashboard - stel het echte probleem vast - geen symptoombestrijding - dat diagnose stellen, geen oordeel is. Spiegelmomenten; Wat vertelt de spiegel mij - Gods perfecte waarheid over jezelf omarmen. Wordt de God van mijn vader, ook mijn God. De bouwstenen en sloophamers van je innerlijke cirkel relaties. De wapenrusting van God, omdat we onderweg in ons leven, altijd tegenstanders tegenkomen. Wat is werkelijk belangrijk - wat doet er toe - waarvoor ga ik - waarvoor leef ik - 'Wat loop ik vaak te zeiken' - over alles wat ik wil bereiken - stress - waar draait het echt om - wat je geeft is wat je krijgt. Je strategie bepalen - wat heb ik nodig om de komende tijd goed te doen en echt te zijn? 
De groep bestond uit jongeren van alle kerken uit Broek op Langedijk, De Ark, Hart van Heerhugowaard, De Blije Mare Kerk uit Alkmaar. 
Met 3 sprekers verdeelt over het weekend werden bovenstaande onderwerpen verder uitgediept, levenservaringen gedeeld. Tijd voor ontspanning werd ‘s avonds ingevuld met elkaar rond het kampvuur zitten, kaarten, volleyballen en leuke spelletjes doen. 
 
Namens het team Encounter, Henk Snijder
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