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Berichten voor donderdag 18.00 uur bij Jan de Jager
Tel.: 072 564 09 55, email: scriba@trefpuntkerk.nl
Koster: Clara van Dijk
Zondag 12 februari
Voorganger:  Mw. A. Vader uit Sint Pancras	Lector:  Rieneke Bak
Ouderling van dienst:  Els Bak	Kindernevendienst:  groep 1 t/m 8
[bookmark: _GoBack]Muzikale begeleiding:  Jan van der Kamp en cantorij


ORDE VAN DIENST
Welkom door de ouderling van dienst 
VOORBEREIDING
-Intochtlied: lied 975
-Stilte
-Bemoediging en groet
-Gebed met acclamatie: Lied 295  refrein 1 x
  cantorij, 2x allen
DIENST VAN HET WOORD
-Waar het over gaat
-Gebed bij de opening van de Bijbel
-Lezing 1e testament Psalm 119: 9 - 16
-Lied 863: 1
-Moment met de kinderen, uitzwaailied
-Lezingen 2e testament Marcus 2: 18 – 20
  en Matteus 5: 21 - 26
-Lied 863: 4
-Overweging 
-Lied 863: 6
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
-Lied 791: wisselzang: 1 allen, 2 cantorij,
  3 vrouwen, 4 mannen, 5 cantorij, 6 allen
-Gebeden, stil gebed, afsluiten met gezamenlijk
  gezongen Onze Vader verborgen
-Collecte
-Slotlied 423
-Wegzending en zegen


Collectes
Vanmorgen is de eerste collecte voor het Aanloophuis De Steiger, gevestigd aan het Luttik Oudorp 93 te Alkmaar.
Het Aanloophuis biedt een open en gastvrije plek aan een groep kwetsbare bewoners, die in een stedelijke omgeving in de anonimiteit dreigt te raken. 
Met name mensen wiens leven, door een samenloop van omstandigheden, donker wordt gekleurd, dreigen soms geïsoleerd te worden. 
Juist diegenen die het gedurende een langere periode écht moeilijk hebben en nieuwe perspectieven moeilijk kunnen hervinden, lijken het contact met professionele hulpverleners niet meer te zoeken. 
Dit kunnen mensen zijn die eenzaam, dakloos of verslaafd zijn of met een psychiatrische achtergrond.
De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.
De tweede collecte is voor de kerk.

De meditatiegroep: ‘in stilte ervaren’, komt bij elkaar donderdag 16 februari 19.15-20.00 uur .
In klein-Trefpunt. Iedereen van harte welkom.

Zondag 19 februari a.s. 's Morgens om 10.00 uur een viering met ds. R.J. Blaauw uit Heiloo. 
De muzikale begeleiding is van Bert Rootmensen.

Zondag 19 februari om 20.15 uur 
Discussie tussen generaties. Vroeger was alles beter!?   De GJV en Trefgroep met elkaar in gesprek. Doet u/jij ook mee?  Welkom.

De bloemen gaan namens de gemeente naar  Mevr. T. de Kroon-Kooij, Pr. Beatrixstraat 34, B.o.L.. 
Zij vierde afgelopen week haar verjaardag.

Jantje Beton
Komende week is het weer collecte voor Jantje Beton en zoals altijd doet de jeugd van onze kerk hier ook aan mee. U kunt dus deze week een jongere of leiding aan de deur verwachten met een collectebus!
Woont u niet in Broek op Langedijk? Achter in de hal van de kerk staat ook een bus waarin u kunt geven. De jeugd mag de helft van de opbrengst besteden aan materialen voor het jeugdwerk, van harte bij u aanbevolen!

Komende vrijdag 17 februari is er weer een avond Toppers van Geloven voor alle tieners vanaf 17 jaar. De avond wordt in het Trefpunt gehouden en start om 18.00 uur met een maaltijd. 
En omdat het deze week op 14 februari Valentijnsdag is, zal de maaltijd in Valentijnssfeer zijn! 
Het onderwerp deze avond zal zijn: Wie is God?
God is niet een oude man met een lange baard die bovenop een wolk chagrijnig bliksemschichten naar beneden smijt. Hij is ook geen Sinterklaas waar we ons verlanglijstje kunnen inleveren. Maar wie is God dan wel? 
We hebben allemaal wel een bepaald idee van wie God is. Dat maakt het juist lastig om hier over te praten want God is niet te vangen in een beeld. Toch kan een beeld wel helpen om het karakter van God te omschrijven. Bijvoorbeeld: God is liefde of God is een hemelse Vader. Denk eens na welk karaktereigenschap van God jij belangrijk vindt. 
Natuurlijk is er ook veel tijd voor ontmoeting en bijkletsen.     We hopen je te zien!
Geef je op voor woensdag 15 februari!
Groeten, Henk en Jeannette Snijder
tel. 06 55335849 of 06 13071080
email: snijderglas@quicknet.nl
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