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Zondag 13 december – Derde Adventszondag
Voorganger:  Ds. H. Bouma uit Kampen 

Ouderling van dienst:  Anneke Kostelijk 


Lector:  Nico van den Hout
Muzikale begeleiding:  Bert Rootmensen
 

Kindernevendienst:  groepen 1 t/m 8
ORDE VAN DIENST

Welkom

Zingen: Psalm 121: 1, 2, 3

Stil gebed

Votum en groet

Gebed

Gedicht

Lezen: Matteüs 5: 3 - 10

Zingen: Psalm 121: 4

Inleiding op het thema van de dienst
Gebed

Schriftlezing: Johannes 9: 1 - 8

Zingen: Lied 534

Kinderen gaan naar de nevendienst

Het verhaal van de blindgeborene: Geboren voor het licht

Zingen: Lied 655

Kinderen komen terug

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 653: 1, 4, 7

Zegen
Collectes

De diaconale collecte is vandaag op de derde Advent bestemd voor Voedselhulp Langedijk, de stichting "Er is Geloof, Hoop en Liefde". Deze stichting maakt zich onder andere sterk voor voedselhulp aan Langedijkers en omgeving, welke moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Zij verstrekken wekelijks pakketten met verse producten eten aan inmiddels ruim 100 gezinnen. Alleen aan mensen die het echt nodig hebben deelt de stichting Er is Geloof, Hoop en Liefde voedselpakketten uit. Naast het uitdelen van de pakketten is er bij de stichting ruimte om een kopje koffie of thee te drinken. Er is altijd een luisterend oor. Zij willen de mensen een gevoel van eigenwaarde geven door Liefde te geven vanuit Geloof waardoor de Hoop weer terug komt met inhoud en perspectief. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen!

De tweede collecte is voor de kerk.

Bij de uitgang een extra collecte: Geef licht aan de kinderen van Moldavië.

Tijdens de Adventsperiode doen wij als kerk mee aan de lichtcollecten. In de tijd voor kerst steken we iedere adventszondag een nieuwe kaars aan. Het wordt steeds lichter. In de adventstijd willen we steeds meer licht laten schijnen in het leven van kinderen van Moldavië.

Veel van hen moeten het doen zonder de aandacht en liefde van hun vader en moeder. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om werk te zoeken. Of ze grijpen in hun wanhoop naar alcohol. Schrijnende armoede en verwaarlozing zijn het gevolg. Kerken in Moldavië geven iedere dag warmte en licht aan kwetsbare kinderen. In de kerk krijgen zij een gezonde maaltijd, hulp bij het huiswerk, gezelligheid en aandacht. Nog veel meer kerken willen het licht van Gods liefde doorgeven. Zij hebben onze steun nodig! Uw bijdrage voor de kinderen van Moldavië kunt u geven in de hal van de kerk in de daarvoor speciaal bestemde collectebusjes op de ronde tafels!

De bloemen gaan deze zondag met onze felicitaties naar Mevr. Koedijk Pool. Zij was afgelopen week jarig en is pas geleden ook verhuisd. Zij woont nu Broekerplein 19, 1721CX  Broek op Langedijk.
Zondag 20 december a.s. 

In de viering om 10.00 uur gaat voor da. H. Borst uit Medemblik. De organist is Cor Docter.

Er is deze morgen geen kindernevendienst, maar "kleuren in de kerk".

Allen hartelijk welkom.
Een ieder is van harte uitgenodigd om na deze dienst een kopje koffie, thee of limonade te komen drinken in het Trefpunt. Het infoblad is al vóór de zondag in te zien op onze website: www.webpuntjes.nl.

Via www.webpuntjes.nl  is het ook mogelijk om de dienst rechtstreeks te volgen dan wel terug te luisteren.
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Koster: Peter Greveling





Berichten voor donderdag 18.00 uur bij Jan de Jager


Koningsspil 5, 1834 TG Sint Pancras 	


T : 072-5640955  E: scriba@webpuntjes.nl	








