[image: ]Infoblad Trefpuntkerk Broek op Langedijk        zondag 12 september 2021
Jaargang 27, nummer 36		

Voorganger: Ds. B. Appers                             Geluid/camera: Sjoerd en Cor                                      Muzikale begeleiding: Bert Rootmensen      Beamer: Henk de Graaf
Ouderling van dienst: Reinier Glas                Koster: Kees Slot
                                           Kindernevendienst: kleuren in de kerk         Lector: Mia Koedijk
   I.v.m. de Privacywet is het van belang dat u zich realiseert dat vanuit deze kerk beeld en geluid worden uitgezonden via Kerkomroep.nl. De uitzendingen zijn ten behoeve van de mensen thuis die niet in de kerk aanwezig kunnen zijn.
Dit is een online dienst en ook mogen er 120 mensen fysiek aanwezig zijn in de kerk. 
Aanmelden via: meevieren.nl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Als Jezus van Nazareth de Messias is en de weg Hem achterna uw/jouw/mijn/onze keuze is, dan geldt ons dit woord van Hem: “Wie mijn volgeling wil zijn, die moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aankomen”. Marcus 8, 34b (27-38)

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
 
ter inleiding
V: lezing van het thema dat hierboven staat

aanvangslied: 941

moment van stilte

bemoediging, groet en opdracht

lied: 280: 1.4.5.

kyriëgebed drie gebedsintenties
met drie keer na elke bede een gezongen Kyrië 

glorialied
V: ter inleiding
lied:304

gebed voor de opening van de schriften
1e en 3e lezing door lector
2e lezing door voorganger

eerste lezing: Marcus 8, 27-30
lied:528: 1.2.3

[bookmark: _Hlk81217751]tweede lezing: Marcus 8, 31-33
lied: 586

derde lezing: Marcus 8, 34-38
lied: 908: 1.6.7.

preek

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
slotlied: 754: 1.3	

zegen	
en gezongen “Amen”

orgelspel
--------------------------------------------------------------------
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Collecte  PKN, Missionair werk
Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een ideale plek voor gezinnen om samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbel en geloof te ontdekken. Samen eten, samen kliederen en samen vieren zijn de hoofdingrediënten van deze niet-alledaagse vieringen. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. Daarmee blijkt kliederkerk duidelijk in een brede behoefte te voorzien. 
Geef in de collecte voor het missionair werk van de Protestantse Kerk en help mee om kliederkerk te laten groeien, zodat op meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen. Van harte aanbevolen.

Zondag 19 september: Ds. A. van Ligten uit Sneek, 
met muzikale medewerking van Bert Rootmensen

De bloemen zijn deze week voor Jeannine (en Nico) van den Hout, Sperwer 20, ZS.
Jeannine is op de startdag ongelukkig gevallen op haar arm, en wordt komende week geopereerd.
We wensen haar beterschap!

Woensdagmorgen is Contactmorgen
Iedereen is van harte uitgenodigd op de woensdagmorgen bij Breek in de Week van 10-11.30 u , om  zo elkaar te ontmoeten in het Trefpunt. Onder het genot van een kop koffie of thee en uiteraard wat lekkers kunnen we elkaar zien en spreken. Een kennis, logee of buur is ook van harte welkom. Alles is Coronaproof.
Voor vragen of vervoer:  Kees Slot 06 53 212 444

Afscheid en startdag.
Wat hadden we een mooie startdag! Gelukkig 120 mensen. 
Mooi weer, koffie met gebak, fijne dienst, prachtige vaartocht en een lunch.
Wat een werk is er van gemaakt!, Bedankt allemaal.  Er zijn veel foto’s gemaakt. 
Ze zijn te zien op de website. www.trefpuntkerk.nl
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