
 

Voor wie: 

Jongeren (m/v) van  

16 tot 36 jaar 

 

 

Wanneer: 

Zomervakanties 

(zie www.wittetent.nl) 

 

 

Waar: 

kruising Heereweg/

Jaagkade te Groet 

 

 

Kosten: 

Tijd en aandacht 



 

Ondersteuning                                   

Als u of jij het werk in en van de Witte Tent in 
Groet een warm hart toedraagt, kunt u ons 
steunen op een aantal manieren: 

• in de eerste plaats in uw gebed voor de 
zegening en voortzetting van het werk; 

• In het verlengde daarvan, het bekend 
maken van het werk in uw of jouw 
gemeente zodat jongeren zich geroepen 
voelen zich voor een periode aan te 
melden tot geestelijk opbouw van 
anderen én zichzelf 

• En niet in de laatste plaats door ons 
financieel te steunen. Dat kan door uw 
uw gift over te maken op onderstaande 
Rabobank rekening: 
NL38RABO0358544157 of  onderstaande 
QR code te scannen: 

 

 

Zin om als teamlid erbij te zijn? 

            VAN HARTE WELKOM, MITS: 

• jij een christelijke achtergrond hebt en/of je hierin wilt 
verdiepen én voor wilt inzetten;  

• jij een teamspeler bent en je prima voelt temidden van 
leeftijdgenoten;  

• jij op een goede manier omgaat met kinderen en ouders. 
Dat wil zeggen in woord (taalgebruik) en daad (bijv. geen 
sexueel getinte opmerkingen, maar juist bieden van een 
veilige omgeving) 

• (basis)kennis van de bijbel is een pré en een open en 
leergierige houding is fijn om meer kennis op te doen en 
over te dragen aan zowel kinderen en tieners als aan elkaar 
als teamleden. 

Wat levert het jou op? 

Maar ook 

Voldoening en vermoeidheid 

Zee, zandstrand en zon (geen 
garantie)                            

 

Het kost je niets meer dan 1 of 2 weken van jouw 
zomervakantie! 

Aanmelden 

Via  

jojannekester@gmail.com,  projectleider/                                      
evangelist 

A.everaars@gmail.com, voorzitter 

 

 

 

. 

Wat is Witte Tent? 
De Witte Tent is een begrip in Groet en jaren 
geleden begonnen vanuit IKES. IKES staat voor 
Interkerkelijk Evangelisatiewerk Schoorl. Ooit 
begonnen midden tussen de campings staat de 
Witte Tent tegenwoordig tijdens de 
zomervakanties net buiten de Noordhollandse 
strandplaats Groet.  
 
Het evangelistiewerk wordt gedaan in teams van 
gemiddeld acht jongeren uit het hele land. De 
gasten bestaan voornamelijk uit kinderen, (groot)
ouders en tieners die de Witte Tent ieder jaar 
weer verblijden met hun komst. Met de kinderen 
worden liedjes gezongen, toneelstukjes gedaan, 
en knutselwerkjes gemaakt. Tijdens iedere kinder-
club krijgen zij een bijbelverhaal te horen. De 
tieners leren elkaar kennen door middel van sport
- en spelactiviteiten én iedere ochtend wordt een 
thema behandeld.  
 
Elke avond wordt een avondsluiting verzorgd  
door één van de teamleden. Daar wordt ge-
zongen, gebeden, een gedeelte uit de Bijbel 
gelezen en een overdenking gehouden. Elke 
dinsdagavond staan de teamleden met een kraam 
op de braderie in Schoorl om met mensen in 
gesprek te gaan. Op zondag zijn er twee samen-
komsten: ’s morgens zogeheten Family Time in de 
Witte Tent, een laagdrempelige bijeenkomst voor 
het hele gezin. ’s Avonds een Sing-in, waar de 
mensen zelf liederen kunnen opgeven. 

 


